
LỊCH SỬ 6, TUẦN 24, 25 
CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP TIÊU BIỂU TỪ NĂM 40 ĐẾN THẾ KỈ IX) 

(tích hợp bài 17.2 ;bài 18.2 ;baì 21.2 ; bài 22.5 ; bài 23.2) 

  BÀI 17:    CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (năm 40) 

2. Chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc đối với nước ta 

- Ra sức bóc lột dân ta bằng các thứ thuế, nhất là thuế muối, thuế sắt... và bắt cống nạp những sản vật 

quý như ngà voi, sừng tê, ngọc trai...  

- Cho người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục tập quán của họ, âm mưu đồng 

hoá dân tộc ta. 

BÀI 18 :  TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN. 

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán 

a. Diễn biến, kết quả 

- Thời gian: từ tháng 4 - 42 đến tháng 11 - 43. 

- Mã Viện chỉ huy đạo quân gồm hai vạn quân tinh nhuệ, hai nghìn xe thuyền các loại và nhiều dân 

phu. 

- Những trận đánh chính:     

+ Quân Hán tấn công Hợp Phố, quân ta chủ động rút khỏi Hợp Phố. 

+ Tại Lãng Bạc, diễn ra những cuộc chiến ác liệt. 

+ Quân ta lui về giữ Cổ Loa và Mê Linh rồi về Cấm Khê. Cuối tháng 3 - 43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch), 

Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê. 

- Cuộc kháng chiến còn tiếp tục đến tháng 11 - 43. Mùa thu năm 44, Mã Viện thu quân về nước. 

b. Ý nghĩa 

- Cuộc khởi nghĩa thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc. 

BÀI 21 

KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 

2. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân 

a. Nguyên nhân: do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Lương đối với nhân dân ta.  

b. Diễn biến 

- Năm 542, khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ. Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng: 

- Chỉ chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyện, Tiêu Tư bỏ chạy về Trung 

Quốc.  

- Tháng 4 - 542 và đầu năm 543, nhà Lương hai lần đưa quân sang đàn áp, quân ta chủ động tiến đánh 

quân địch và giành thắng lợi. 

- Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô 

ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), lập triều đình với hai ban văn, võ. 

c. Kết quả, ý nghĩa: khởi nghĩa thắng lợi, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, lập nước riêng, thể hiện tinh 

thần, ý chí độc lập. 

BÀI 22 

KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) (tt) 

5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào? 

- Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương), tổ chức lại chính 

quyền. 

- 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi của Triệu Quang Phục. Năm 603, 10 vạn quân Tùy tấn công Vạn 

Xuân, Lý Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc. 

Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII-IX 



2-Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722) 

a-Tiểu sử 

-Quê: Hà Tĩnh 

-Nhà nghèo, chăm chỉ, khôi ngô, da đen. 

b-Diễn biến 

-Quân của Mai Thúc Loan chiếm thành Hoan Châu, tấn  công thành Tống Bình. 

=> Tên Quang Sở Khách bỏ chạy. 

+ 722: 10 vạn quân Đường do Dương Tư Húc chỉ huy đàn áp.  

-Mai Thúc Loan hi sinh. 

3-Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776-791) 

a- Tiểu sử 

-Quê: Hà Tây 

-Là quan lang ở Đường Lâm 

-Khoẻ mạnh, thương người. 

b-Diễn biến 

-776: Quân ta vây thành Tống Bình. 

-Tên Cao Chính Bình chết. 

-Phùng Hưng mất, con là Phùng An thay nhưng 791 nhà Đường sang đàn áp, Phùng An đầu hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


